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De lichtfeesten van oktober en november 

 

Rond de laatste dagen van oktober en het begin van november vinden we in de 
wereldkalender een groot aantal feesten en dagen die verbonden zijn met het einde van 
de zonnige zomertijd. Ze herdenken de overledenen en thema’s als licht in de duisternis, 
schenken van warmte en het delen van de oogst komen naar voren. Denk bijvoorbeeld aan 
Allerzielen, Allerheiligen, Halloween, Diwali en St. Maarten. Bij veel van deze feesten 
worden lichtjes ontstoken in lampionnen, pompoenen en knollen om in de donkere tijd 
van het jaar het licht naar binnen te kunnen brengen. 

Van oudsher is Sint-Maarten bij ons in de klasjes het feest om dit seizoen in te luiden met als 
essentie voor de jongste kinderen het licht in de klasjes brengen omdat de zon niet meer zo 
sterk voor ons kan schijnen als in de zomertijd. Dit doen we door het aansteken van de 
kaarsjes in onze uitgeholde knollen uit de grond. Deze lichtjes staan ook symbool voor het 
innerlijke licht dat je in jezelf kan laten groeien om tegenwicht te geven aan het donker dat 
je in de wereld om je heen of in jezelf tegenkomt. 

Naast het aansteken van de lichtjes is dit feest ook gericht op de kracht van het schenken 
vanuit mededogen. In de legende van St. Maarten wordt verteld dat hij de helft van zijn 
mantel schenkt aan een bedelaar. Wij beelden deze schenkkracht in de klasjes uit door de 
kinderen fruit en noten te geven. Zo delen we de rijke opbrengst van de zonnige maanden. 

Het gebruik van knollen en wortels uit de aarde om onze lampionnen van te maken, kent 
een mooie achtergrondgedachte; In het ritme van het jaar is er in de tijd van lente naar 
zomer een fase van bloeien, groeien, ontspanning en letterlijk naar buiten gaan. De natuur 
neemt ruimte in, dijt uit, groeit omhoog en strekt zich richting de zon. Op weg naar de 
winter bemerk je eerder een beweging die naar binnen is gekeerd, in jezelf en in de warme 
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gezellige huizen. Ook in de natuur trekken de levenskrachten in deze tijd zich terug in de 
aarde. De zonnekracht wordt opgeslagen in de zaden en bollen onder de aarde als een 
belofte voor na de zomer om weer een nieuwe cyclus naar buiten toe te beginnen. Om deze 
reden zijn knollen als vruchten onder de grond, een mooi symbool van opgeslagen zonne- en 
warmtekracht in de aarde, die we, verbonden met ons eigen groeiende innerlijke licht, graag 
laten stralen met St. Maarten. Met het lichtje in onze lantaarns koesteren we de zomer en 
dragen we het licht met ons mee in de wintertijd tot de dagen weer langer en lichter 
worden. 

Voor mooie informatie over de jaarfeesten en nog veel meer zie ook de site van 
everydaymommyday.com 

 

 
 

 

 


